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Cote d’Azur blijft verbazen met wijnen en Franse keuken
Golfer smult van paraduseluke golfbanen

Cate d’Azur — Golfen in de Cote d’Azur
aan de Franse Middellandse zee is een
regelrechte sensatie. Golfbanen die
verscholen liggen in een gebied met
druivenranken, stevige olijfbomen,
dikke oude berken en hoge coniferen
die overal bovenuit steken. Prachtige
uitdagende fairways in een lieflijk land-
schap met kronkelende watertjes maar
ook met ruige en rotsachtige heuvels.
De golfbanen nemen je mee in de stilte
van de natuur waar het woord ‘Fore’
nog duidelijk klinkt. ,Het lijkt hier
wel een paradijs,” zegt een jonge En-
gelsman enthousiast die met een groep
vrienden de Cote d’Azur verkent.
wZoveel schitterende golfbanen in een
prachtig gebied en ze hebben ook nog
lekker bier.”

door Adrienne van der Smagt

De golfbaan die allerminst stil en sereen
is, 1s de Old course Cannes Mandelicu.
De baan is prachtig en authentiek met
eeuwen oude bomen, waar elke dag een
‘bomendokter” langs gaat en kijkt naar
eventuele ziekten of doorgegroeide wor-
tels.

Niet alleen de fairways zijn uitgestrekt,
de bunkers zijn ook groot. De rough is
kort waardoor niemand snel z'n bal zal
verliezen. De greens zijn groot en snel
De golfer moet wel stalen zenuwen heb-
ben en zich goed kunnen afsluiten voor
geluid. Langs de baan is een spoorbaan,
waar personen- en goederentreinen langs

denderen. Op sommige holes wil je net je
bal slaan en stijgt er een privéjet op die
precies in je lijn vliegt. Op de weg langs
de baan rijden scooters en auto’s en het
is altijd druk op de fietspaden waar het
wemelt van de hardlopers met dopjes in
hun oren.

Pontbaas

Wie de cumulatie van geluiden en het
drukke leven van Cannes kan trotseren,
heeft het enorm naar z'n zin op deze baan.
Na de 2¢ en de 12¢ hole steek je het water
over met een stalen pontje. De pontbaas
met zijn diep bruine kleur 1s altijd goed
geluimd en wie een broodje of wat drin-
ken wil kopen kan terecht bij het kleine
uitspanninkje aan het fietspad aan het
water.

Eigenlijk is de Old Course Mandelieu
een bezienswaardigheid. Het clubhuis is
romantisch waar je de vervlogen tijden
proeft. Een klassicke kleedruimte met
bruine oude houten lockers met porse-
leinen nummertjes, allemaal in gebruik
Maar uiteindelijk, los van alle nostalgie is
de Old Course Mandelieu als baan ook
zeer de moeite waard. Mooi, wijd, uitda-
gend genoeg en goed onderhouden.

Het tegenovergestelde van de Old Course
zijn de banen van het Four Seasons Re-

sort Terre Blance in Fayence. Als je het
resort komt oprijden, word je omarmd
door harmonie en stilte. Het resort is mooi
en zorgvuldig gebouwd. De suites liggen
getrapt verscholen tussen de bougainville,
andere bloemen, bomen en struiken, Het
interieur van de suites is fijn met de vele
warme aardetinten en in het bed voel je je
de koning te rijk.

Terre Blanche Golfclub heeft twee banen,
Le Riou en Le Chiteau, allebei ontwor-
pen door de golflegende Dave Thomas.
Wat vooral de aandacht trekt op het com-
plex is de David Leadbetter Golf Acade-
mie. Een prachtig trainingscentrum met
verschillende mogelijkheden om je spel
te verbeteren; van een gefilmde analyse
van de golfswing tot fitness speciaal ge-
richt op golfbewegingen. Ook is er veel
belangstelling voor de Bio Mechanische
Swing Training en er is zelfs een specia-
list op het gebied van zooltjes in je golf-
schoenen.

Stalen constructie

L.e Chateau is een golfbaan die nog lang
in het geheugen blijft. Veel heuvels en val-
leien. Het ruikt er heerlijk fris. De oude
eiken staan fier op de baan, de heuvels zijn
bedekt met pijnbomen en de tee’s bieden
geweldig uitzicht. Op de achtergrond van
de holes tekenen zich de zuidelijke Alpen
scherp af tegen de strakblauwe lucht.

Voor de technische golfer is er Barbaroux
Golf Club. Een bijzonder uitdagende baan,
waar je adrenaline van gaat stromen. Bij
een aantal holes heb je geen zicht op het
verloop van de hole. Wie van een lastige
spannende baan houdt met veel hoogte-
verschillen is bij Barbaroux aan het juist
adres. Wel genoeg ballen meenemen.
Spannend en bijzonder aantrekkelij
golfbaan Saint Donat, Geweldige ﬁn-
ways, de rough op de juiste lengte, de

greens prima van snelheid. Er is een klein
riviertje dat zachtjes door de hele baan
klettert. Bij hole 8 denk je eerst aan een
stalen kunstwerk dat voor de sier is neer-

gezet. Als je dichtbij komt, zie je dat het
om een stalen constructie gaat die een
stokoude boom ondersteunt. De baan ver-
andert na hole 10, meer verhoogde tee’s
en grotere hoogte verschillen. Saint Do-
nat heeft eigenlijk alles wat je van cen
golfbaan verwacht: karakter, spanning en
uitdaging.

Meisje Rosaline

Vlak onder het plaatsje Grass, beroemd
door de parfum, ligt Chateau de la Bé-
gude met twee prachtige golfbanen, La
Grande Bastide in Chateauneuf en Opio
Valbonne die direct aan het hotel ligt. Het
hotel is gebouwd in typische romantische
stijl en straalt authenticiteit en warmte uit.
De sfeer is huiselijk en aangenaam.

De gevarieerde golfbaan is zeer de moeite
waard. Behoorlijk wat water, dog-legs en
hoogte verschil. Desondanks is de baan
ruim opgezet en zijn de greens snel.

De Céte d’Azur heeft de golfer ongeloof-
lijk veel te bieden; stille, mooie, ruige en
paradijselijke golfbanen, prachtige lieflij-
ke dorpjes met zacht rose en gele huizen,
beroemde kustplaatsen en mooie wijnhui-
zen,

De Nederlandse Caroline Mijer werkt
voor het wijnhuis Le Chateau Sainte Ro-
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saline in het dorpje Les Arcs sur Argens.
Het Franse wijnhuis is gevestigd in een
prachtig kasteeltje. Dn (hum.m'ank«.n
staan rond het kasteel. Het wijnhuis wordt
gerund door één familie.

Caroline geeft rondleidingen en laat gas-
ten verschillende rosé’s en wijnen proe-
ven.

De golfer die naast een goed glas wijn, de
ware innerlijke rust zoekt om zijn spel te
verbeteren, kan een korte bedevaartstocht
houden naar Chapelle Rosaline naast het
kasteeltje. Daar waart de geest van het
meisje Rosaline dat voor de arme kinde-
ren zorgden door elke dag stickem brood
in haar schort mee te smokkelen. Toen zij
betrapt werd en moest laten zien wat er in
haar schort zat, veranderde het brood in
rozen en dwarrelden deze uit haar schort
Rosaline is later heilig verklaard, Het
kleine kapelletje waar haar lichaam ligt
opgebaard, is vanaf dat moment een be-
devaartsoord geworden. Voor iedereen,
dus ook voor golfers...




