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Noordwest lerland: hartverwarmend, ruige natuur,zalm vissen

‘Links golf is een vak apart’

Sligo - Golfen in Noord-West lerland is een regelrechte sensatie. Het wemelt
er van de links banen, onwaarschijnlijk puur en uitdagend. Golfbanen met
blonde kuiven die heen en weer waaien, allemaal aan de Atlantische oceaan.
De sfeer is authentiek, warm en vrolijk. De rough vermijden is geen sinecure.
,In de rough moet je stijl inkomen, focussen op de bal, mik op rechts, sla op
de achterkant van de bal,” zegt een door de wol geverfde lerse links golfer.

door Adrienne van der Smagt

Eén van de klassieke lerse golfbanen
die je gespeeld moet hebben in
Noord-West lerland is Enniscrone Golf
Club. De par 73 golfbaan ligt in een
prachtig landschap van voornamelijk
duinen met adembenemend uitzicht
op de Atlantische Oceaan. De baan
werd officieel geopend in 1931 op St.
Patricks day. De contributie bedroeg 1
pond per jaar.

Op Enniscrone Golf Club heeft elke
hole een naam die iets zegt over het
karakter van de hole, zoals Muy (rivier)
Cockle strand waar legio kokkels
worden geplukt. Hole 17 heet ‘white
horses’. De hole geeft fantastisch
uitzicht op de oceaan waar witte
schuimkoppen naar het strand rollen.
De rollende golven lijken paarden met
wapperende manen in galop.

Spelen op Enniscore vereist consistent
coursemanagement. De fairways zijn
smal en glooien in onzichtbare dogles
naar links of rechts. De Tigerline slaan
is mogelijk maar zal door de fikse wind

snel worden afgestraft.

Mount Falcon

Om goede linksbanen te spelen is
een verblijf in Estate Mount Falcon

de perfecte plek. Maar liefst vijf
linksbanen liggen in de omgeving.
Mount Falcon is een geweldig Estate
met een hartelijke uitstraling. Een klein
hotel met een aantal klassieke kamers
dat huist in een klein kasteeltje. Je
ruikt de oude houten vloer en waant
je in een andere eeuw. De logdes in
het park zijn ruim en van Canadese
snit met een grote open haard. Er
wonen ook indrukwekkende valken in
hun eigen verblijf, verzorgd door een
valkenier die liefdevol zijn vogels en
honden begeleidt naar de jacht. Voor
de liefhebber laat de valkenier de
vogel zonder gevaar landen op je arm.

leren zijn misschien wel de meest
sympathieke mensen die er op de
wereld bestaan: open, vriendelijk
met groot gevoel voor humor en
vooral veel zelfspot. Wie in de bar
een biertje of een Guinness drinkt,
wordt getrakteerd op mooie verhalen
en anekdotes. Ook muziek maken zit
de leren in het bloed. De pub Matt

Molley’s is nagenoeg vol. Lijstjes

met foto's van artiesten en andere
beroemdheden, zoals Mick Jagger.
hangen aan den muur. Kroeggangers
nemen hun instrument mee en spelen
met elkaar. ,,Slainte,” roept de gitarist,
wat ‘op je gezondheid’ betekent in
Gaelic language. De muzikanten heffen
het glas.

Springende zalm

,Als het mooi weer is, wordt er
gegolfd, als het regent wordt er gevist.
Rivier de Muy stroomt vol zalm,” zegt
Alan Maloney van Country House
Mount Falcon. Zelf een verwoed visser,
weet als geen ander hoe boeiend en
spectaculair vissen is. Maloney: ,,We
vissen in een hoge regenbroek en
staan in de rivier. De zalmen springen
omhoog. Het is mooi om zelf een vis te
vangen en hem ‘s avonds op te eten.
Dat is eer van je werk.”

Rosses Point is eveneens een
geweldige links golfbaan, met
fantastisch uitzicht op elke hole. De
baan kenmerkt zich door glooiende
duinvalleien met een aantal
onzichtbare riviertjes. Alleen afstand
paaltjes in de baan, de hole wordt
weergegeven op een steen, zoals
het een echte linkscourse betaamt,
geen poespas. Rosapenna, een klein
kustplaatsje met vooral veel schapen.
De rit er naar toe is meer dan fraai

met slingerende weggetjes, koeien,
schapen en oude huizen.Rosapenna
biedt veel uitzicht op de prachtige
baaien die het gebied rijk is. ,,Het lijkt
nier het einde van de wereld. Als het
heel helder weer is, kan je Amerika
zien,” grapt een Amerikaan die elk
jaar op Rosapenna speelt. Rosapenna
is ontworpen door Old Tom Morris,
zijn standbeeld staat stoer naast het
clubhuis.Ook op Rosapenna is het een
kwestie van goed coursemanagement.
Eenmaal in de rough, heb je een
probleem. ,In de rough moet je stijl
inkomen, focussen op de bal, mik op
rechts, sla op de achterkant van de
bal,” zegt de behulpzame ler. , Links
golf is een vak apart.” De greens van
de links courses zijn supersnel en lastig
door de sloops.

Slainte

Ballyliffin is een baan waar je u tegen
zegt. Grote hoge potbunkers en
spectaculaire hoogteverschillen maken
de baan tot een baan waar je je tanden
graag in zet. Ook de Noord-lerse Rory
Mcllroy vindt dat: ‘“The two courses at
Ballyliffin are a must to play’. Vanuit de
hele wereld komen golfers om lerse
links courses te spelen. En het moge
gezegd, ze horen bij de beste links
banen van de wereld, alleen nergens
zoveel humor en plezier in de baan als
in lerland. De glazen klinken, golfers
roepen: ,,Slaintie!”




