
Jill timmert aan de weg 
‘Op de tee box kan ik los’ 
 

Spierdijk - Ze houdt eigenlijk van alle slagen, maar met haar houten drie slaan vindt ze het 
leukst. Ze golft nog geen anderhalf jaar, maar talent heeft ze. Jill is tien jaar, heeft bijna alle 
boeken gelezen van Harry Potter en alle films gezien. Ze draagt een mooie dikke vlecht in 
haar nek. Ze golft niet alleen, maar zit ook met veel plezier op hockey. ,,Ik vind golf en 
hockey allebei leuk, maar ik wil nu nog niet kiezen.’’ 

Wat is leuk aan hockey? Lekker hard rennen. Ik sta in het midden. Hockey is ook een gezellige 
sport met al die meiden. 

Is het niet jammer dat je met golf niet kan rennen. Met golf sta je veel stil, maar de ballen een 
dreun geven is ook heel fijn.  

Je draagt je tas, is dat  niet zwaar? Nee, ik heb 
een half setje. Ik heb ook een kar die ik ook af en 
toe gebruik. Het setje heeft mijn vader gekocht op 
Marktplaats. Het was een goed setje, maar weet je 
wat grappig was? Die man gaf er een hele grote 
doos bij. Toen we erin keken zat hij helemaal vol 
ballen en andere golfdingetjes. We doen al heel 
lang met de ballen. Zo leuk. Die kregen we er 
gewoon gratis bij. 

Ben je de enige in het gezin die golft? Mijn ouders 
golfen allebei. We doen het nog niet zo lang. Het is 
heel gezellig met elkaar, maar met mijn vader golf 
ik het meest. Soms doen we een wedstrijdje en 
dan win ik soms bijna. Maar meestal wint mijn 
vader nog.  

Wat is het beste rondje dat je in die anderhalf 
jaar hebt gespeeld? Ik speelde par op de par 3 
baan van de Purmer afgelopen zomer en de rode 
lus van de normale 9 holes baan. 

Speel je ook op de Purmer? Ja, maar het is niet 
mijn homeclub. Ik speel op Spierdijk. We hebben rond gekeken en we vonden Spierdijk het 
leukst.  Ik vind de baan echt superleuk en er zijn aardige kinderen. In mijn groepje ben ik het 
enige meisje.  Hier is het heel gezellig, ze hebben  lekkere warme choclade melk en hier is een 
superleuke trainer. Hij legt dingen goed uit en maakt ook veel grapjes.  
 

 



Wie is die grappige trainer? Nighel 
Brinkman is mijn trainer bij Spierdijk. Van 
hem moet ik werken aan mijn grip.  
Deze zomer heb ik ook nog een privé en 
baanles gehad van Rafael via golfcoach.nl 
op golfbaan The Dunes. Van hem heb ik 
geleerd om goed door de bal heen te gaan 
en naar voren te leunen. 

Ben je een doorzetter? Ik ben zeker een 
doorzetter want met slecht weer ga ik ook 
gewoon de baan in. Ook toen ik mijn 

nieuwe set kreeg moest ik wel wennen maar ik ben er toch mee doorgegaan. 

Hoe speelt je setje nu? Heel fijn. Mijn driver vind ik moeilijk maar ik probeer het wel. Mijn 
hybride en een houten drie zijn goede clubs voor mij.  

Chipjes en putten? Ik vind allebei leuk om toe doen, maar vooral het putten ziet er makkelijker 
uit dan het werkelijk is. 

Hoe kwam je eigenlijk bij golf terecht? De gemeente Purmerend had een keer in de zomer 
allerlei sporten georganiseerd en daar zat golf ook bij. Dat was hartstikke leuk. Daar heb ik het 
geprobeerd. 
 

                      ‘Ik heb al  

                                    vier birdies gemaakt’ 

Waar verheug je je op als je op de golfbaan bent? Het leukst vind ik op de tee box.  Dan kan ik 
helemaal los gaan. Ik sla graag met een hybride. Ik haal ongeveer 120 meter. Maar een houten 3 
is ook een fijne club. Hole 2 in de baan is makkelijk vind ik. Dat is leuk spelen. 

Is golf moeilijk? Niet alles is moeilijk en ik leer dingen, maar het moeilijkst vind ik uit de bunker 
slaan. Soms gaat het goed en ga ik voor de vlag, maar als de bunkers hoog zijn kan ik er soms 
niet uitkomen. Dan sla ik hem aan de zijkant eruit. 
 
Heb je weleens een birdie gemaakt? Ja, tot nu toe vier.  
 
Hoe is dat? Te gek, dan ben ik blij en ga ik hard juichen. 

Gebeurt er weleens iets geks op de baan? Nou zeker, laatst was ik met mijn ouders aan het 
golfen. Mijn moeder sloeg bijna twee keer een bal tegen een eend aan.  

Heb je een volle kamer met al die Harry Potter boeken die je leest? Nee, helemaal niet want 
ik lees met een E-reader. Die zijn dun en handig. Het meest zielige stuk uit een Harry Potter boek 
vond ik de dood van Dobby door een slechterik. Maar gelukkig zijn er ook hele mooie stukken.  

Wat vind je het allerleukst op de golfbaan? Zo ver mogelijk slaan! 
 
 


