Terug van Turkije: golf, gezelligheid en een beetje pech

Daar ben ik weer. De afgelopen twee weken was ik in Turkije voor de eerste twee wedstrijden van
het seizoen. We speelden op Lykia Links, een baan die letterlijk aan zee ligt. En wat voor baan...
eentje waar je tijJdens het spelen bijna vergeet op je scorekaart te letten, omdat het uitzicht zo
indrukwekkend is.

Het mooie was dat ik in een hotel zat dat direct aan de golfbaan lag. Ideaal. Na je ronde kun je zo
doorlopen naar de oefenfaciliteiten om nog wat te trainen, zonder dat je eerst nog ergens heen
hoeft te rijden.

Buikkrampen

Dat maakt het allemaal net wat makkelijker en rustiger in zo’n toernooiweek.

’s Avonds aten we vaak samen met de andere Nederlandse jongens. Altijd gezellig om de dag
door te nemen, een beetje te lachen en natuurlijk goed te eten —want dat kunnen ze daar wel.
Helaas had ik daar tijdens het eerste toernooi iets minder geluk mee. In de tweede ronde kreeg ik
ineens flinke buikkrampen. Op dat moment stond ik nog knap 10e, maar de dagen daarna werd
het lastig om mijn niveau vast te houden. Uiteindelijk zakte ik in de derde ronde terug naar een
39e plek.

Gelukkig was het tweede toernooi een stuk stabieler. Geen buikproblemen deze keer, gewoon
drie dagen solide golf. Dat leverde uiteindelijk een 24e plek op.

Daarnaast haalde ik beide weken de cut: 2/2 cuts gehaald. Van de 130 spelers gaan er slechts
40 door naar het weekend, dus dat is altijd een belangrijk eerste doel van de week.

Al met al waren het twee goede weken in Turkije. Mooie baan, goede wedstrijden en veel
gezelligheid met de jongens. Op naar het volgende toernooi!

Groetjes Thijmen



